‘Heel de aarde’ en de kunsten.

De afgelopen maand hebben we ons in Renkum kunnen laten inspireren door het werk van
ArsProDeo. Beeldende kunstenaars, die beeldend bewogen zijn met de schepping. Een

initiatief in samenwerking met de GroeneKerken.

Maar naast dit collectief zijn er ook andere kunstenaars die willen werken aan

bewustwording van de schade aan de natuur en ons willen inspireren om

in beweging te komen. )

Er is ook een collectief van kinderboekenschrijvers en een collectief van Ida Gerhardt
ecodichters, die de schoonheid van de taal willen inzetten voor Plant, mens, dier
bewustwording. Zij zijn van deze tijd. G )
In haar boekje: ‘Plant, mens, dier’, laat de schrijfster, Mieke Koenen zien
dat Id a Gerhardt ruim driekwart eeuw eerder ook al actief was als
voorvechtster van natuurbehoud. In haar bundel ‘Kwatrijnen als wapen’
lezen we bijvoorbeeld:

Het schoon van Holland: welhaast doodgesnoeid; : S\
De vogel zwijgt, de rank is uitgebloeid. protk oyt A B
Een harde zon schijnt op de koolaspaden, S i i
Waarlangs gekneusde dovenetel groeit. i e

Je voelt haar verontwaardiging in de woorden: doodgesnoeid en koolaspaden.

De natuurlijke omgeving rond de plaatsen waar Ida woonde verschijnt vaak met naam en
toenaam in haar gedichten.

De schrijver Jac. P. Thijsse ( 1865-1945) was een inspirerend voorbeeld voor haar. Ook hij
zette zich in voor natuurbescherming en u herinnert zich misschien nog wel de populaire
Verkade-albums, een educatieve reeks. Zijn beschrijvingen werden geillustreerd met plaatjes
die verpakt zaten bij koekjes van Verkade.

Wij bieden twee mogelijkheden aan om beter kennis te maken met Ida Gerhardt en haar
bewogenheid om de natuur, maar we zullen ook zelf actief zijn.

Nanda Jansen en Elisabeth van Ketwich zullen ons nog meer vertellen over het werk en de
persoon van deze vrouw. Nanda is Neerlandicus, studeerde moderne letterkunde en
boekwetenschappen en een deel van haar leven was ze docent in de bovenbouw van het
voorgezet onderwijs. Elisabeth studeerde klassieke talen en was tot 1999 docent Latijn en
Grieks.

We zouden het fijn vinden als u deel wilt nemen aan dit gesprek.

Data: woensdagmorgen 6 mei van 10.00 — 12.00 uur of donderdagavond 7 mei van 19.30 —
21.30 uur. Plaats: Stenenkruis 14, Oosterbeek. Opgeven bij: Wil van Egmond, 06 15533666 of
groenekerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
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